
Zaterdag  18 mei van 15.00-17.00 - gedichten café 

Rutger Kopland 
 
In Groningen 

Je bent in Groningen, maar hier 

ben je dat niet, dit is een onbekende 

plek, dit is een gedicht in 

deze stad. 

 

Waarin je al die jaren kwam en  

ging, door altijd zon, altijd regen, 

altijd wind, totdat je hier 

stond en dit las. 

 

Je kwam en gaat weer weg, ook nu. 

Zo zal het blijven tussen ons, ik ben 

een onbekende plek 

 

Uit: ‘Dankzij de dingen’ 

Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1989 

Rutger Kopland (poezie-leestafel.info) 

 

Plaats: stuur een mail en je hoort de plek       - In Rheden. 

Voorbereiding: kies van internet of uit een bundel van Rutger Kopland 
twee gedichten en neem die uitgeprint (aantal (6) keer) mee om te bespreken.  

Geen kennis of expertise nodig.  

Wie: als je zin hebt om over gedichten te praten en verdieping zoekt.  

Structuur:  

• Korte inleiding over Rutger Kopland.  

• Daarna voorlezen en bespreken meegenomen gedichten.  

 

Opgeven mail: Margostratumvan@gmail.com 

Zie eventueel ook: https://wiekentrheden.nl 
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